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Vandaag op weg

door Arie van der Stoep

In ben op weg - vandaag. Net als jij. Wij zijn op weg naar een stad. Naar de ‘stad met
fundamenten’, een stevige stad, een blijvende stad. (1) Een blijvende stad voor blijvende mensen.
@

Mensen die Jezus volgen, christenen, zijn geen huisje-boompje-beestje mensen. Zij nestelen zich niet
alsof dit leven en de plek waar ze nu zijn, hun één-en-al is. Integendeel, in feite zijn zij vreemdelingen.
Vreemdelingen op de aarde. 3) Zij behoren tot een andere wereld, het Koninkrijk der hemelen. @) Hun
heer is Jezus. Zij zijn wel in deze wereld en nemen daar hun plaats in, maar zij behoren niet aan die
wereld toe.

Sinds Jezus hun redder en heer werd - zij hebben Hem immers als zodanig aangenomen - behoren zij
aan Hém toe. () En zij zijn nu op weg naar de grote ontmoeting met Hem. Die komt eraan! Daarom
leven zij een ander leven.

Prioriteit

Hun prioriteit is niet hun eigen belang, hun ‘ik’, maar Jezus, God. Zij leven voor Hem. (5) En zij maken
zich klaar voor die ontmoeting met Jezus. Voor de mensen om hen heen is dat misschien
onbegrijpelijk. Het is ook moeilijk uit te leggen.

Dat komt, omdat zij opnieuw geboren - uit God geboren - zijn. (6) Door de kracht van God, de kracht
van zijn Geest, is hun leven veranderd. Zij denken anders, reageren anders, zijn op andere dingen
gericht. En vooral: zij zijn op God gericht. Om naar Hem te luisteren en zich door Hem te laten leiden.

Maar al begrijpen mensen dat niet, ze gaan toch door. Want hun geloof is niet afhankelijk van mensen,
maar van God. Hijzelf en wat Hij heeft gedaan, is de inhoud van hun geloof. Daarom gaan zij rustig
verder, op weg naar het doel. Want ze hebben een hoop, een vooruitzicht, zegt Petrus. (6)

De laatste etappe

De hemel zal opengaan en Jezus zal verschijnen op de wolken (7), net zoals Hij daarheen ging. Dat
moment nadert met rasse schreden. We zien het aan wat er zich op dit moment allemaal in de wereld
afspeelt. Jezus heeft gezegd dat dit voortekenen zijn van zijn komst. Ze méeten gebeuren. 8) En dan
komt Hij! We zullen Hem zien, zoals Hij is. (9) En dan begint de laatste etappe op onze weg naar onze

bestemming!
Lees hierover ook het boek: 'Komt de christen voor Gods troon?’ - Klik hier ... .

Uit de Bijbel:

(1) Hebreeén 11:10.
... hij verwachtte de stad met fundamenten, waarvan God de ontwerper en bouwmeester is.

(2) Johannes 11:26.
... leder die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven ...


http://tinyurl.com/l5vre93

3) Hebreeén 11:13b.
... Zij hebben beleden, dat zij vreemdelingen en bijwoners waren op aarde.

) Filippenzen 3:20.
Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Heer Jezus Christus als verlosser

verwachten.

* Zie het vorige artikel: 'Zal God je de deur uitzetten?’ - Klik hier ... .

(5) 2 Korintiérs 5:15b.

En voor allen is Hij gestorven, opdat zij, die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem,
die voor hen gestorven is en opgewekt.

6) 1 Petrus 1:3.
... de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons ... heeft doen wedergeboren worden (= heeft
gemaakt dat we opnieuw geboren werden - AvdS) tot een levende hoop (= vooruitzicht - AvdS).

(7) Matteiis 24:30b.

En zij zullen de Zoon van de mens (= Jezus - AvdS) zien komen op de wolken van de hemel, met grote
macht en heerlijkheid.

8) Lucas 21 :9.

En wanneer jullie horen van oorlogen en onlusten, laat je niet beangstigen. Want die dingen moeten eerst
geschieden, ...

9) 1 Johannes 3:2b.

Wij weten , dat, als Hij zal geopenbaard zijn (= als Hij gekomen zal zijn - AvdS), wij Hem gelijk zullen
wezen, want wij zullen Hem zien, zoals Hij is.
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